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Toelichting bij de dienst 

 

Vandaag, zondag 22 februari, is de eerste zondag van de veertigdagentijd, de voorbereidingstijd 

voor Pasen. Vanaf deze dienst tot en met Pasen werken de deelnemers aan de schildergroep mee 

aan de diensten.  

 

Het thema van dit jaar is ‘Wat van waarde en betekenis voor ons is’ 

  

In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus: we volgen hem op de weg die hij is 

gegaan. Die weg begint in de woestijn, waar Jezus verzocht wordt door de duivel. De verzoekingen 

van de duivel gaan over geld, macht en (misbruik van) vertrouwen. Deze verzoekingen komen op 

allerlei manieren in het leven van Jezus terug. Jezus geeft niet toe aan deze verzoekingen, maar 

blijft de weg van het geloof en het vertrouwen in de weg van God gaan.  

 

We spreken in de kerk vaak van het geloof in Jezus, maar we kunnen ook spreken van het geloof 

van Jezus.  

Het geloof van Jezus blijkt uit wat hij zegt en doet. Dit geloof kan ons raken en we kunnen erin 

vinden wat voor ons leven van betekenis is.  

Zo vormen we ons eigen geloof en kunnen dit weer delen met anderen.  

 

In het veertigdagenproject van 2026 zoeken de leden van de schildersgroep naar wat hen in het 

bijzonder raakt en aanspreekt in het geloof van Jezus.  

Zij begonnen met de vragen:  

Wat van het geloof van Jezus is voor ons eigen geloof een belangrijke bron?  

Welk woord, of welke zin, of welk verhaal of beeld laat ons ons iets wezenlijks zien van dit geloof?  

Dat kan een woord van Jezus zelf zijn, of een verhaal of beeld uit zijn leven, maar we kunnen ook 

iets elders in de Bijbel vinden, of daarbuiten. Het gaat om iets wat voor ons persoonlijk veel 

betekent.  

Bij dit woord, deze zin, dit beeld of verhaal, heeft iedereen vervolgens zelf een beeld gemaakt in de 

vorm van een schilderij.  

 

 

 

VOORBEREIDING 

 

Orgelspel (voor de dienst) 

 

Welkom door de ouderling van dienst 

 

Orgelspel 

    

(Na het orgelspel gaat de gemeente – zo mogelijk – staan) 

 

Bemoediging en groet 

 

Voorg.:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 

Allen:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

Voorg.:  Die trouw houdt in eeuwigheid 

Allen: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.  

Voorg.: De Heer is met U! 

Allen:  OOK MET U IS DE HEER! 

 

Drempelgebed 
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Wij zingen:  Lied 536 

 
 
 

 

 
 

3.  Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 

Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 

Gij hogepriester in der eeuwigheid. 

 

4.  Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 

Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 

Ons is een loflied in de mond gegeven, 

sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
 

(hierna gaat de gemeente zitten) 

 

Kyriëgebed 
 

Telkens als er klinkt in het gebed: “daarom roepen wij tot U:”,  

zingt de gemeente: 

 

 
          Heer, ontferm  U,    Heer ontferm   U,   Heer, ontferm  U. 
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Presentatie van het schilderij van Addy Kruijswijk 

 

Wij zingen: Lied 680: 1, 2 en 3 

 
 

2.  Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 

is alle denken, alle doen 

zo leeg en woest, zo dood, als toen 

Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 
 

3.  Er is geen licht dan waar Gij zijt, 

uw vleugels breidt, uw vleugels strekt, 

geen leven, dan waar Gij het wekt 

in een gemis dat naar U schreit. 

 
 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed om de Heilige Geest 
 

Uit de Bijbel: Lucas 4, 1 – 14a 

 

Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan. Hij werd door de Geest 

naar de woestijn geleid, waar Hij veertig dagen bleef en door de duivel op de proef 

gesteld werd. Al die tijd at Hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had Hij 

grote honger. De duivel zei tegen Hem: ‘Als U de Zoon van God bent, beveel die steen 

dan in een brood te veranderen.’ Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: “De 

mens leeft niet van brood alleen.”’ Toen bracht de duivel Hem naar een hooggelegen 

plaats en liet Hem in één ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei 

tegen Hem: ‘Ik geef U de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, 

want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil; als U in aanbidding voor 

mij neervalt, zal dat allemaal van U zijn.’ Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: 

“Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem.”’ De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem, 

zette Hem op het hoogste punt van de tempel en zei tegen Hem: ‘Als U de Zoon van God 

bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal Hij opdracht 

geven om over U te waken.” En ook: “Op hun handen zullen zij U dragen, zodat U uw 

voet niet zult stoten aan een steen.”’ Maar Jezus antwoordde: ‘Er is gezegd: “Stel de 

Heer, uw God, niet op de proef.”’ Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had 

onderworpen, ging hij voor een tijd bij Hem vandaan. 

Vervuld met de kracht van de Geest keerde Jezus terug naar Galilea. 
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Wij zingen: Psalm 91: 1 en 7 

 
 

7.  Omdat hij Mij zijn hart toewendt, 

spreekt God, zal Ik hem leiden; 

omdat hij Mij bij name kent, 

hem dekken en bevrijden. 

Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik, 

is hij in angst en vreze, 

dan kom Ik nog dat ogenblik 

om hem nabij te wezen. 

 

Uitleg en verkondiging 
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Wij zingen: Lied 538 

 
 

 

2.  Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 

is komen uit het water 

en staan in de woestijn, 

geen god onder de goden, 

geen engel en geen dier, 

een levende, een dode, 

een mens in wind en vuur. 

 

3.  Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 

dat is de dood aanvaarden, 

de vrede en de strijd, 

de dagen en de nachten, 

de honger en de dorst, 

de vragen en de angsten, 

de kommer en de koorts. 

 

4.  Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 

dat is de Geest aanvaarden 

die naar het leven leidt: 

de mensen niet verlaten, 

Gods woord zijn toegedaan, 

dat is op deze aarde 

de duivel wederstaan. 

 

Mededelingen door de ouderling van dienst 
 

Orgelspel 
     

Voorbeden     

Stil gebed 

ONZE VADER  
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(de gemeente gaat – zo mogelijk – staan) 
 

Wij zingen: Lied 416 

 
 

2.   
Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

3.   
Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

4.   
Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

  

Wegzending en zegen, door allen beantwoord met: 

 
 

Orgelspel 

Fijne zondag gewenst ! 
U wordt van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee of een glas limonade, na 

afloop van de dienst. 
 

Volgende week, zondag 1 maart 
2e zondag 40 dagentijd 

gaat Mw. Drs. Elsa Aarsen – Schiering voor. 
 Organist is Jan van Veldhuizen 


